
Một Mẹ Trăm Con 

   1.    Anh   em            ta (à)      cùng   mẹ          cha (à).    Nhớ    chuyện         cũ (u)     trong   tích       xưa (ơ)      khi     thế  

  2.     Hôm nay           đây          rừng   gặp         mây,        lá        gặp               núi.          Ta       tới         đây            tay     nắm  

. . 

    Năm  mươi  con (n)   dọc  Trường  Sơn (n)  đi     xứ        Bắc (n)   đi    xứ     Nam (n)   xây núi    sông (n)  lập   ruộng      đồng.  

      Cho  con    Hua,      khỉ     già      lua,         cho   ma        quái ,    cho    lũ       nai        ngơ ngác   say         vì        nhạc      cồng. 

      gian (n)      còn     mù                  mờ.                                             Xưa  khi         xưa (ơ)    mẹ    đẻ         ra (a)      trăm    cái  

       tay             mình   gặp                mình.                                           Vui    ca          lên        Thượng và     Kinh,    người  trong  

     trứng (n),    sinh  lũ           con (n),  trăm  đứa       con (n)        cùng   một                dòng.                                        Năm mươi   

      nước          anh với           em,         em      với        anh             cùng    họ                 hàng.                                       Khua chiêng  

   con (n)   vượt  đồi      non (n),  phá   rừng       núi (i)    khai  rẫy  nương (n), xây  đắp    buôn (n)  làm    nhà           sàn  

  lên           đập    cồng     lên.      Tiếng  cồng      đánh      qua   mái   tranh,      qua  mái     tre            vào    rừng       già 


