
             ÐỨC GIOAN PHAOLÔ 2 

                                         

Chúa nhật 1-5-2011, lễ kính Lòng Từ Bi Chúa, Ðức Gioan Phaolô 2 đã được tôn phong chân 

phước trong thánh lễ do ÐTC Biển Ðức 16 chủ sự tại Quảng trường thánh Phêrô, sau một tiến 

trình điều tra nhanh kỷ lục.  

Khi án phong tới hồi kết thúc, dư luận đã nói đến hai ngày có thể được chọn để cử hành lễ 

phong chân phước, đó là Chúa nhật 1-5, lễ kính Lòng Từ Bi Chúa, hoặc ngày 16-10-2011 kỷ niệm 

33 năm ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Nhưng rồi đề nghị thứ I đã được chọn và đây không 

phải là một quyết định tình cờ, xét vì mối quan hệ mật thiết và vai trò của Ðức Cố Giáo Hoàng 

đối với việc phổ biến việc tôn sùng Lòng Từ Bi Chúa, trong đó có cả tiến trình phục hồi, phong 

chân phước và phong hiển thánh cho nữ tu Faustina Kowalska, người đã được Chúa ủy thác đặc 

biệt sứ mạng quảng bá lòng tôn sùng này. Ngoài ra, chính Ðức Gioan Phaolô 2, tuy tuổi cao sức 

yếu, đã đích thân trở về Ba Lan hồi tháng 8-2002 để thánh hiến Ðền thánh Lòng Từ Bi Chúa ở 

Lagiewniki, thuộc tổng giáo phận Cracovia, nơi thánh nữ Faustina sinh sống và qua đời. Trong 

buổi lễ, ngài đã phó dâng toàn thế giới cho Lòng Từ Bi Chúa, cho Ðấng là Nguồn mạch sự gợi 

hứng và là sức mạnh cho việc phục vụ của Người kế vị thánh Phêrô. 

                                                 THÁNH NỮ FAUSTINA KOWALSKA 

Thánh nữ Faustina đã sống cuộc đời hết sức thầm lặng. Chị sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905 với 

tên là Helena, trong một gia đình nông dân tại Glogowiec, Ba lan, con thứ ba trong số 10 anh chị 

em. Ngay từ nhỏ, Helena đã tỏ ra thích cầu nguyện, và nhạy cảm với những đau khổ của đồng 

loại. Lúc lên 7 tuổi, Helena đã ngỏ ý muốn đi tu, nhưng bị cha mẹ từ chối, khiến cô bé cũng 

muốn dập tắt tiếng gọi trong tâm hồn. 



                                                     

                                                               Thánh Nữ Faustina 

Khi lớn lên, Helena đã rời gia đình đi giúp việc cho các gia đình khá giả để sinh nhai và phụ giúp 

kinh tế cho cha mẹ. Thỉnh thoảng người thiếu nữ này cũng tham gia vào những cuộc khiêu vũ 

giải trí như các bạn đồng tuổi. Nhưng tiếng gọi trong tâm hồn cô vẫn không tắt hẳn, nhất là vào 

ngày 1 tháng 8 năm 1925, thị kiến về Chúa Kitô chịu khổ nạn đã thúc giục chị Helena dâng mình 

cho Chúa. Chị gia nhập Dòng Ðức Mẹ Từ Bi lúc 20 tuổi, và được mang tên dòng là Faustina. 

Trong 13 năm sống trong dòng, chị nữ tu này, với trình độ học vấn chưa hết bậc tiểu học, đã 

được bổ nhiệm vào nhiều tu viện khác nhau, với những công tác hết sức tầm thường, như làm 

bếp, coi vườn, canh cửa. Nơi cuối cùng chị cư ngụ là tu viện ở Cracovia. 

Tuy nhiên, đàng sau cuộc sống xem ra tầm thường như vậy, chị Faustina đã được Chúa ban ơn 

thần hiệp sâu xa. Chị đã được Chúa Giêsu ủy thác sứ mạng truyền bá lòng Từ Bi Chúa, đặc biệt 

là việc khẩn cầu tín thác rằng: ”Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa”. Từ lòng tín thác đó, người tín 

hữu được thúc đẩy hãy tiến tới trên đường trọn lành, bằng cách tuân theo ý Chúa và tỏ lòng 

nhân ái đối với tha nhân. Các cuộc đối thoại với Chúa Giêsu được chị Faustina ghi lại trong 

quyển Nhật Ký, ví được như kho tàng thần học cho việc tôn sung lòng Chúa lân tuất. 

Chị Faustina qua đời ngày 5 tháng 10 năm 1938, khi mới được 33 tuổi, sau những năm bị bệnh 

tật và đau khổ mà chị đã hiến dâng như hy lễ cho các tội nhân.  

Các cuốn Nhật Ký của chị Faustina được xuất bản, nhưng rồi bị Bộ Thánh Vụ (Bộ giáo lý đức tin) 

cấm đọc, đồng thời chính việc sung kính lòng Từ Bi Chúa mà chị cổ võ, cũng bị Bộ này nghi ngờ, 

vì Bộ vốn tỏ ra dè dặt đối với các mạc khải tư. 



Khi trở thành TGM chính tòa giáo phận Cracovia hồi cuối năm 1963, Ðức TGM Karol Wojtila, vị 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 tương lai, đã xin Bộ giáo lý đức tin thu hồi lệnh cấm đọc các tác 

phẩm của chị Faustina. Ngài xác tín rằng sở dĩ có lệnh cấm đó trước đây là vì các nhật ký của chị 

đã không được dịch chính xác, nên Ðức TGM đã cho dịch lại và đệ trình Bộ giáo lý đức tin. Nhờ 

vậy, Bộ giáo lý đức tin thu hồi lệnh cấm vào tháng 4 năm 1978, tức là 6 tháng trước khi ÐHY 

Wojtila được bầu làm Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2. 

Vốn có lòng hỗ trợ việc truyền bá của nữ tu Faustina về lòng Từ Bi Chúa, ngay từ đầu triều đại 

Giáo Hoàng của ngài hồi năm 1978, trong các bài giảng, Ðức Gioan Phaolo 2 vẫn thường nói về 

lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa. Và đó cũng là đề tài thông điệp thứ hai của ngài ”Dives in 

misericordia” (Thiên Chúa giàu lòng xót thương), công bố năm 1980. 

Cũng chính Ðức TGM Karol Wojtila đã xin phép Tòa Thánh cho mở án điều tra ở cấp giáo phận 

để làm án phong thánh cho chị Faustina và cuộc điều tra này đã hoàn tất mau lẹ. Hồ sơ được 

gửi về Bộ phong thánh hồi năm 1967. Tuy nhiên, phải đợi 26 năm sau, tức là năm 1993, án này 

mới được hoàn tất ở Roma, và Ðức Gioan Phaolô 2 đã tôn phong Chị Faustina lên bậc chân 

phước tại Roma ngày 18-4-1993.  

Chỉ 7 năm sau đó, ngày 30-4 năm tháng 2000, Ðức Gioan Phaolô 2 đã tôn phong nữ tu Faustina 

lên bậc hiển thánh trong thánh lễ trước sự hiện diện của 200 ngàn tín hữu ở Quảng trường 

Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với ÐTC hôm ấy còn có 7 hồng y, 25TGMvàGM, 15 linh mục thuộc 

nhiều quốc gia khác nhau, không kể 250 linh mục phụ giúp trong việc trao Mình thánh Chúa. 

Trong bài giảng, ÐTC nhắc đến biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các tông đồ, ban Thánh 

Linh cho họ (Ga 20,21-23). ”Trước đó Chúa tỏ đôi bàn tay và cạnh sườn của Ngài, nghĩa là chỉ 

những vết thương của cuộc khổ nạn, nhất là vết thương ở trái tim, là nguồn mạch từ đó nảy 

sinh làn sóng mạnh mẽ lòng từ bi của Ngài đổ trên nhân loại. Từ trái tim đó, nữ tu Faustina 

Kowalska, vị chân phước mà từ nay chúng ta gọi là thánh, sẽ thấy 2 tia sáng soi chiếu thế giới, 

như một ngày kia chính Chúa Giêsu giải thích cho chị: ”Hai tia sáng tượng trưng máu và nước” 

(Nhật Ký, L.E.Va, p.132) ”... Nếu máu gợi lại hy sinh thập giá và hồng ân Thánh Thể, nước, theo 

biểu tượng của thánh Gioan, nhắc nhớ không những bí tích rửa tội, nhưng cả hồng ân Thánh 

Linh” (Xc Ga 3,5; 4,14; 7,37-39). ”Qua trái tim Chúa Kitô bị đóng đanh, Lòng Từ Bi Chúa đi tới 

con người. Chúa Giêsu nói với nữ tu Faustina: ”Hỡi con, hãy nói rằng Cha chính là hiện thân của 

Tình Thương và Lòng Từ Bi” (Nhật ký, 374). Chúa Kitô đổ tràn Lòng Từ Bi này trên nhân loại qua 

việc sai Thánh Linh, Ðấng là Ngôi Vị - Tình Thương trong Ba Ngôi. Và lòng Từ Bi thương xót 

chẳng phải là ”tên thứ hai” của Tình Thương (Xc Dives in misericordia, 7) được công nhận trong 

khía cạnh sâu xa và dịu dàng nhất, trong thói quen đảm trách mọi nhu cầu, nhất là trong khả 

năng tha thứ vô biên sao?” 



ÐTC cũng nhắc lại rằng ”Chúa Giêsu đã nói với nữ tu Faustina: ‘Nhân loại sẽ không tìm được hòa 

bình, bao lâu chưa tín thác hướng về Lòng Từ Bi Chúa” (Nhật Ký, p.132). Qua hoạt động của chị 

nữ tu Ba Lan, sứ điệp này gắn liền mãi mãi với thế kỷ 20, là thế kỷ cuối của Ngàn Năm thứ hai và 

là chiếc cầu nối với Ngàn Năm Thứ Ba. Ðây không phải là một sứ điệp mới, nhưng ta có thể coi 

đây là một hồng ân soi sáng đặc biệt giúp chúng ta tái cảm nghiệm nồng nhiệt hơn Tin Mừng 

Phục Sinh, để trao tặng sứ điệp này như một tia sáng cho con người nam nữ thời nay”. Và ÐTC 

quyết định rằng: ”Ðiều quan trọng bây giờ là chúng ta đón nhận trọn vẹn sứ điệp được gửi đến 

chúng ta từ Lời Chúa trong chúa nhật thứ 2 sau Phục Sinh này, từ nay trong toàn Giáo Hội được 

gọi là ”Chúa Nhật Lòng Từ Bi Chúa”. ÐTC nhận xét rằng ”Sứ điệp của Chúa Giêsu về Lòng Từ Bi 

tiếp tục được gửi đến chúng ta qua cử chỉ đôi tay của Ngài hướng về người đau khổ. Ðó là điều 

nữ tu Faustina đã thấy và loan báo cho con người thuộc mọi châu lục. Chị Faustina, ẩn mình 

trong tu viện ở Lagiewniki, Cracovia, đã biến cuộc sống của chị thành bài ca chúc tụng lòng Từ 

Bi: ”Con đã hát ca chúc tụng Lòng Từ Bi Chúa đến muôn đời” (Misericordias Domini in aeternum 

cantabo). 

”Lễ phong thánh cho nữ tu Faustina có một sự hùng hồn đặc biệt: qua cử chỉ này, hôm nay tôi 

muốn thông truyền sứ điệp này cho Ngàn Năm Mới. Tôi chuyển đến tất cả mọi người để họ học 

cách ngày càng nhận biết khuôn mặt chân thực của Thiên Chúa và khuôn mặt đích thực của anh 

chị em mình”. ÐTC nhấn mạnh rằng khi ý thức về Lòng Từ Bi Chúa, tín hữu cũng được mời gọi tỏ 

ra từ bi thương xót đối với tha nhân, như thánh nữ Faustina. Ngài nói tiếp trong bài giảng: ”Nữ 

tu Faustina Kowalska đã ghi lại trong Nhật Ký: ‘Tôi cảm thấy đau nhói, khi tôi quan sát những 

đau khổ của tha nhân. Tất cả những đau khổ của tha nhân vang dội trong tâm hồn tôi; tôi mang 

trong tim những lo âu của họ, đến độ chúng có thể hủy diệt tôi về thể lý. Tôi muốn tất cả những 

đau khổ dội trên tôi, để thoa dịu tha nhân’ (Nhật ký, p.365). Tình yêu khi được rập theo khuôn 

mẫu tình yêu Thiên Chúa dẫn đến sự chia sẻ dường nào!  

”Nhân loại ngày nay phải gợi hứng theo tình yêu ấy để đương đầu với cuộc khủng hoảng về ý 

nghĩa, những thách đố về các nhu cầu khác nhau, nhất là sự cấp thiết cần bảo tồn phẩm giá của 

mỗi người. Sứ điệp về Lòng Từ Bi Chúa mặc nhiên cũng là một sứ điệp về giá trị của mỗi người. 

Mỗi người đều rất quí giá trước mắt Thiên Chúa, Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống cho mỗi 

người, Chúa Cha đã ban hồng ân Thánh Linh cho tất cả mọi người và cho họ được đi vào cuộc 

sống thân mật với Ngài”. 

                                    PHÓ THÁC THẾ GIỚI CHO LÒNG TỪ BI CHÚA 

Hai năm sau khi phong thánh cho nữ tu Faustina, tháng 8 năm 2002, ÐTC Gioan Phaolô 2 đã về 

thăm quê hương lần cuối cùng, đích thân thánh hiến Ðền thánh Lòng Từ Bi Chúa tại tại 

Lagiewniki, nơi thánh nữ Faustina sinh sống và qua đời, và phó dâng toàn thế giới cho Lòng Từ 

Bi Chúa. Cuộc viếng thăm chỉ tập trung trong tổng giáo phận Cracovia nguyên quán của ngài và 

có chủ đề là: ”Dives in misericordia” (Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng xót thương)”. Ðây cũng là đề 



tựa thông điệp thứ hai của ÐTC. Cao điểm cuộc viếng thăm của ÐTClà thánh lễ ngài cử hành lúc 

10giờ sáng thứ bẩy 17-8-2002, để cung hiến Ðền Thánh Lòng Từ Bi Chúa, được hoàn tất sau 3 

năm kiến thiết. Thánh đường này càng trở thành trung tâm truyền bá sự sùng kính lòng Từ Bi 

Chúa do thánh nữ Faustina Kowalska khởi xướng theo lệnh của Chúa Giêsu.  

Ngay trong bài diễn văn đầu tiên khi tới Cracovia, ÐTC nói: ”Anh chị em thân mến, ”Thiên Chúa 

giàu lòng xót thương”. Ðó là chủ đề cuộc hành hương này. Ðó là câu rút từ thông điệp Dives in 

misericordia, nhưng chính tại Cracovia này, tại Lagiewniki, chân lý ấy đã được mạc khải đặc biệt. 

Tại đây, nhờ sự phục vụ khiêm tốn của một chứng nhân khác thường là thánh nữ Faustina, sứ 

điệp Tin Mừng về tình yêu thương xót của Thiên Chúa tái vang dội. Chính vì thế, chặng đầu tiên 

và cũng là mục đích thứ nhất trong cuộc hành hương của tôi là viếng Ðền thánh Lòng Từ Bi 

Chúa. Tôi vui mừng được cung hiến Ðền thờ mới, đang trở thành trung tâm thế giới về lòng 

sùng kính Chúa Giêsu từ bi”. 

”Lòng Từ Bi Chúa phản ánh trong lòng từ bi của con người. Từ bao thế kỷ, Cracovia được hiển 

vinh nhờ các vĩ nhân, tín thác nơi tình thương của Chúa, đã làm chứng về lòng từ bi qua những 

hành vi yêu thương cụ thể đối với tha nhân. Chỉ cần nhắc lại đây thánh nữ Edvige, thánh Gioan 

Kety, hoặc thánh Alberto... cũng như các vị tôi tớ Chúa mà tôi sẽ tôn vinh trên bàn thờ trong 

thánh lễ chúa nhật này tại công viên Blonie...”  

”Cuộc hành hương và suy niệm về mầu nhiệm lòng từ bi của Chúa không thể tiến hành mà 

không nói đến cuộc sống hằng ngày của những người đang sống tại đất Ba Lan này. Vì thế, tôi 

muốn đặc biệt quan tâm phó dâng cho Chúa những vấn đề đó, với niềm tín thác rằng Chúa sẽ 

ban phúc lành và gia tăng thành công, và những khó khăn cũng như các vấn đề sẽ tìmđược giải 

pháp nhờ ơn phù trợ của Chúa.”  

Ðền Thánh Lòng Từ Bi Chúa được xây cất theo sáng kiến và sự thúc đẩy của ÐHY Macharski, 

TGM Cracovia. Ðền thánh được hoàn tất năm 2002, cao 25 mét, dài 75 mét, rộng 45 mét, có hai 

tầng và tháp cao. Thánh đường có thể chứa được 5 ngàn người, gian cung thánh có chỗ cho 100 

vị đồng tế, bên trên Nhà Tạm là bức ảnh Chúa Từ Bi. Gác đàn nhà thờ có chỗ cho ca đoàn 600 

người. Khu vực tiền đường có thể tiếp đón 8 ngàn người nữa. Ðàng sau Nhà thờ là một ngọn 

tháp chuông cao 77 mét. Thêm vào đó còn có một nhà tĩnh tâm, một nhà trọ đón tiếp các tín 

hữu tín hữu hành hương, một khu vực đón tiếp các bà mẹ độc thân và những người không nhà 

cửa. Tổng cộng phí tổn là 20 triệu mỹ kim do các ân nhân các nơi đóng góp, trong đó có cả Tòa 

Thánh. 

ÐTC Gioan Phaolô 2 đã tới khu vực Ðền thánh ”Lòng Từ Bi Chúa” lúc gần 10 giờ phút sáng 17-8-

2002. Chỉ có hơn 12 ngàn người được vào khu vực Ðền thánh, nên hàng trăm ngàn người khác 

theo dõi thánh lễ từ bên ngoài qua các màn ảnh truyền hình vĩ đại và loa phóng thánh. Tuy 

nhiên, toàn nước BaLan có thể tham dự thánh lễ này qua hệ thống truyền hình quốc gia.Hiện 



diện trong thánh lễ bên trong Nhà thờ còn có hàng trăm HY, GM Ba Lan và nước ngoài, và có cả 

người cháu gái của thánh nữ Faustina là bà Têrêsa, từ thành phố Lodz. 

Trong bài giảng sau bài Phúc Âm,ÐTC đã quảng diễn về ý nghĩa việc tôn sùng Lòng Từ Bi Chúa và 

sự cần thiết của thế giới ngày nay đối với lòng Từ Bi này. Ngài mở đầu bài giảng bằng một câu 

trích từ Nhật Ký của thánh nữ Faustina:  

”Ôi lượngTừ Bi khôn thấu khôn lường của Chúa,  
Ai có thể thờ lạy và chúc tụng Chúa một cách xứng đáng?  
Ôi phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa Toàn Năng,  
Chúa là niềm hy vọng dịu dàng của kẻ tội nhân”  
(Nhật ký, 951, p.341) ÐTC nói:  
 
”Anh chị em rất thân mến, hôm nay, tôi lập lại những lời đơn sơ chân thành này của thánh nữ 

Faustina để cùng với thánh nữ và tất cả anh chị em thờ lạy mầu nhiệm khôn thấu và khôn lường 

của Lòng Từ Bi Chúa. Giống như thánh nữ, tôi muốn tuyên xưng rằng đối với loài người, không 

có nguồn hy vọng nào khác, ngoài lòng từ bi Chúa. Chúng ta cùng nhau lập lại trong niềm tin 

tưởng: ”Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa!”  

”Chúng ta rất cần đến lời rao giảng này, lời rao giảng diễn tả niềm tín thác nơi tình yêu toàn 

năng của thiên Chúa, vì ngày nay, con người đang cảm thấy ngỡ ngàng lạc hướng trước bao 

nhiêu biểu hiện của sự ác. Từ thẳm sâu của những tâm hồn đầy đau khổ, sợ hãi và bất an, 

nhưng đồng thời họ cũng đang tìm kiếm một nguồn hy vọng chắc chắn, cần phải kêu cầu lòng 

từ bi của Chúa. Vì thế, tôi đến đây ngày hôm nay, tại Ðền thánh Lagiewniki này, để tái khám phá 

tôn nhan Chúa Cha nơi Ðức Kitô: tôn nhan của Ðấng là ”Cha hay thương xót và là Thiên Chúa 

ban mọi ơn an ủi” (2 Cr 1,3). Với đôi mắt tâm hồn, chúng ta hãy nhìn thẳng vào đôi mắt của 

Chúa Giêsu từ bi để tìm thấy nơi thẳm sâu của cái nhìn ấy phản ánh sự sống của Chúa, cũng như 

ánh sáng ơn thánh mà chúng ta đã bao lần lãnh nhận, và Thiên Chúa dành cho chúng ta mỗi 

ngày và trong ngày sau hết”. 

Tiếp tục bài giảng trong lễ cung hiến Ðền thánh Chúa Từ Bi, ÐTC tái nhấn mạnh rằng: ”Thế giới 

ngày nay đang cần đến Lòng Từ Bi của Chúa dường nào. Tại mọi đại lục, từ thẳm sâu khổ đau 

của con người, dường như đang nổi lên tiếng kêu cầu lòng từ bi. Nơi nào đang bị oán ghét và 

lòng khao khát báo thù thống trị, nơi nào chiến tranh mang lại đau khổ và chết chóc cho những 

người vô tội, thì đều cần đến ơn thánh từ bi để trấn an tâm hồn, và làm nảy sinh hòa bình. Nơi 

nào thiếu sự tôn trọng sinh mạng và phẩm giá con người, thì cần có tình yêu từ bi của Thiên 

Chúa, dưới ánh sáng tình yêu ấy có biểu lộ giá trị khôn tả của mỗi người. Cần có lòng từ bi để 

làm cho mọi bất công trên thế giới được chấm dứt trong ánh quang rạng ngời của chân lý.”  

”Vì thế, ngày hôm nay, tại Ðền thánh này, tôi muốn long trọng phó thác thế giới cho Lòng Từ Bi 

Chúa. Tôi làm điều này với ước muốn nồng nhiệt sao cho Sứ điệp về Lòng Từ Bi Chúa, mà thánh 



nữ Faustina công bố tại đây, được lan đến tất cả mọi dân tộc trên trái đất và làm cho mọi tâm 

hồn được tràn đầy hy vọng. Cầu mong cho sứ điệp ấy được phổ biến từ nơi này tới toàn thể 

quê hương yêu quí của chúng ta và toàn thế giới. Xin cho lời hứa chắc chắn của Chúa Giêsu 

được thể hiện: từ nơi này, phải nảy sinh ”tia sáng chuẩn bị thế giới đón nhận ngày Chúa tái lâm” 

(Nhật ký, p.568).  

Cần phải thắp lên tia sáng ấy của ơn thánh Chúa. Cần phải thông truyền cho thế giới ngọn lửa 

ấy của lòng từ bi. Nơi Lòng Từ Bi Chúa, thế giới sẽ tìm được an bình, con người sẽ tìm được 

hạnh phục! Anh chị em rất thân mến, tôi ủy thác nhiệm vụ này cho anh chị em, cho Giáo Hội tại 

Cracovia và Ba Lan, và tất cả những người sùng kính Lòng Từ Bi Chúa, đến đây từ Ba Lan và toàn 

thế giới. Anh chị em hãy trở thành chứng nhân của lòng từ bi Chúa.”  

Và ÐTC kết luận với lời khẩn nguyện: 

”Lạy Thiên Chúa, là Cha từ bi, Chúa đã tỏ lộ tình yêu Chúa nơi Con của Chúa là Ðức Giêsu Kitô, 

Chúa đã đổ tràn tình yêu ấy trên chúng con, trong Thánh Linh, Ðấng An ủi. Ngày hôm nay, 

chúng con xin phó thác vận mệnh thế giới và mỗi người cho Chúa. Xin Chúa cúi mình trên chúng 

con là những kẻ tội lỗi. Xin chữa lành những yếu đuối của chúng con, xin đánh bại mọi sự dữ. 

Xin làm cho mọi dân tộc trên trái đất cảm nghiệm được lòng từ bi Chúa, để trong Chúa, là Thiên 

Chúa duy nhất và Ba Ngôi, họ luôn tìm được nguồn hy vọng. Lạy Chúa Cha trường cửu, vì cuộc 

Thương Khó và sự Phục Sinh của Con Chúa, xin thương xót chúng con và toàn thế giới, Amen.”  

                                                                                            Trích từ NS Mục Vụ 

                                                                      


