
 

 

 

 

 

1. Lời Chúa: Lc 10,25-29tt. 

Một triết gia xưa đã nói: “Người đối với người thật là chó sói!”. Tư tưởng đó còn được diễn tả tệ 

hơn nơi một triết gia hiện đại: “Ðịa ngục chính là những kẻ khác.” Còn Chúa, Chúa dạy như thế 

nào? 

 

1.1. Hãy sống tình người đối với nhau như lời của một bài hát :  

Thương yêu nhau, thương yêu mãi vì chúng ta đều là anh em cùng một nhà. Thương yêu nhau, 

thương yêu mãi vì chúng ta đều là anh em cùng một cha. Hãy thương mến nhau, hãy giúp đỡ 

nhau, hãy an ủi nhau. Xin đừng vui vầy riêng mình, không tình thương cho người, người anh 

em. Ðừng khích bác nhau, đừng nói xấu nhau, đừng chia rẽ nhau, nhưng hãy mang tình kết 

đoàn, mang tình thương cho người khắp mọi nơi. 

 

1.2.Hãy xây dựng hạnh phúc cho người sống quanh ta.  

Sự có mặt của ta phải đem lại niềm vui và hy vọng cho người khác. Khi lòng ta đầy ắp tình 

Chúa và tình người, ta sẽ trở nên người dễ thương và người khác sẽ tìm được hạnh phúc khi 

sống gần ta. Vậy anh em ta là ai? 

 

2. Người đồng loại (tha nhân) 

— Những người ruột thịt trong gia đình, họ hàng; những người thân thiết như bạn bè, ân nhân. 

— Những người thù ghét ta, xúc phạm đến ta, làm khổ ta; những người không cùng lập trường, 

không hợp tính nết; những người đang có những bất đồng với ta…. 

— Những người nghèo khó: nghèo vật chất, nghèo tinh thần, nghèo nhân bản, nghèo đạo đức. 

— Những người ở gần ta, những người ở xa ta, những người xa lạ, những người ta không biết 

mặt, biết tên, không cùng màu da, chủng tộc, ngôn ngữ.“Tha nhân là người cùng bạn công tác 

hằng ngày hầu thành toàn cuộc tạo dựng thế giới. Tha nhân là người thân cận mà bạn phải 

thương yêu hết lòng, hết sức, hết linh hồn. Tha nhân đó có thể mang tên là Gioan, là Phêrô hay 

Mattha, là ông Ba, là bà Năm. Họ cùng chung sống dưới một mái nhà với bạn; họ cùng di 

chuyển trên một chuyến xe với bạn; họ cùng ngồi xem movie bên cạnh bạn…. Tha nhân cũng 

gọi là Ðức Giêsu Kitô, Người cùng chung sống dưới một mái nhà với bạn; Người cùng di chuyển 

trên một chuyến xe với bạn; Người cùng ngồi xem movie bên cạnh với bạn. Ðó là tha nhân!2”... 

 

3. Tai sao phải có lòng nhân ái ? 

— Vì Chúa bảo rằng tất cả chúng ta đều là anh em với nhau, con cùng một Cha trên trời. (Mt 

23,8-9) 

 

NHÂN ÁI 



—Vì đây là giới răn của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh 

em.” (Ga 13,34) 

— Vì chúng ta là môn đệ của Người: “Cứ dấu này người ta nhận biết các con là môn đệ của 

Thầy là các con hãy yêu thương nhau.” (Ga 13,35) 

 

4. Thể hiện lòng nhân ái 

4.1. Sống vị tha: 

Quên mình và sống cho người khác, gạt bỏ những quyền lợi tầm thường trong đời sống riêng 

mà lo cho người khác. Trong đời sống chung, nếu ai cũng chỉ lo tìm cách hưởng thụ mà không 

bao giờ nghĩ đến quyền lợi chung của mọi người thì liệu xã hội có được công bằng, hạnh phúc 

không? Nếu cứ theo cái thói ích kỷ để rồi “của chung ai khéo vẫy vùng thành riêng”, thì xã hội 

này sẽ đi về đâu? Nếu ai cũng chỉ lo cho mình thì người nghèo đói, đau khổ ai sẽ lo? 

 

Lý do khiến cho kẻ có nhiều tiền nhiều bạc lại thường là những kẻ thiếu nghệ thuật xử thế và 

không tế nhị trong giao tiếp là vì họ thiếu lòng nhân ái. Họ thường chỉ thu cho mình mà ít khi 

muốn chi ra cho ai, thích được người khác phục vụ mà không muốn phục vụ ai. 

—Người có tinh thần vị tha luôn thích được phục vụ tận tình và làm vui lòng người khác. Khi 

những người chung quanh có chuyện gì đau khổ, buồn phiền, thì người có lòng vị tha sẵn sàng 

đứng ra để an ủi, giúp đỡ một cách thiết thực để cho sự an vui, bình tâm được trở lại. 

Người sống vị tha luôn chấp nhận thua thiệt để những người sống chung quanh họ được hạnh 

phúc. Mẹ Têrêxa Calcutta đã kể lại rằng một lần kia, Mẹ đi ngang qua một gia đình theo đạo 

Hinđu đã đói nhiều ngày. Mẹ mang theo một ít gạo cho gia đình ấy. Ðiều xảy ra sau đó làm Mẹ 

kinh ngạc. Không chút lưỡng lự, sau khi nhận số gạo trên, người mẹ trong gia đình ấy đã chia 

số gạo ra làm hai phần, rồi đem một nửa cho gia đình nhà bên cạnh là những người theo Hồi 

giáo. Mẹ Têrêxa nói với bà ta: “Bà còn lại được bao nhiêu? Liệu có đủ cho gia đình bà không?” 

Bà ta trả lời: “Nhưng họ cũng đã nhịn đói nhiều ngày rồi”. 

                           
— Người vị tha cũng là người quảng đại (rộng rãi). Khi đã cho người khác thì không tính toán 

hơn thiệt, không nghĩ đến những lợi hại cỏn con. Họ quên mình để phục vụ người khác. Trong 

một thế vận hội Olympic, có năm người khuyết tật đã vào chung kết và họ chuẩn bị thi vòng 

cuối cùng. Nơi mức xuất phát, lòng họ đang nao nức, hồi hộp. Người nào cũng muốn chiến 

thắng. Tiếng súng lệnh vừa phát nổ, các lực sĩ phóng đi từ tư thế cúi rạp người và bắt đầu chạy 



bằng tất cả sức lực mà họ có. Ðám đông khán giả la hét và cổ vũ nhiệt tình cho từng bước chạy 

của họ. Thình lình, một trong những vận động viên đang chạy bị loạng choạng và ngã sấp mặt 

xuống đất. Anh cố gắng chỗi dậy nhưng xem ra anh không thể đứng lên. Một tiếng ồn lên và 

tiếp đó một sự thinh lặng bao trùm cả vận động trường. Ngay lúc đó, một vận động viên trong 

số họ đã dừng lại không chạy nữa, anh quay lại giúp bạn mình đứng lên. Cả hai đã cùng nhau 

hoàn tất cuộc đua của mình. 

 

4.2. Lòng thương người.  

Tin Mừng thuật lại: “Ra khỏi thuyền, Ðức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh 

lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14). Ngày nay, có nhiều tín đồ các tôn 

giáo đã tham gia công việc từ thiện, nhân đạo. Họ đóng góp công của để giúp đỡ những người 

nghèo khó. Ðộng cơ nào đã thúc đẩy họ? Ðó là tình thương đồng loại: Thương người như thể 

thương thân. Họ không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy đồng loại của họ đau khổ. Họ cho đi 

mà không cần đền đáp. Ðiều làm cho họ được yên tâm và vui mừng là người nghèo khó được 

vơi bớt khổ đau.  

                            
 

Trong tờ báo Campus life, một cô y tá trẻ đã viết về cuộc hành hương của cô ta trong việc học 

nhìn bệnh nhân như là hình ảnh của Thiên Chúa qua cái vỏ bọc bên ngoài là sự buồn chán. 

Eileen là một trong những bệnh nhân đầu tiên của cô ta. Bà là một người không thể tự mình 

làm được điều gì nữa. Một cơn tai biến mạch máu não đã khiến bà ta không còn ý thức và liệt 

toàn thân. 

 

Người y tá viết: “Hầu như tất cả các bác sĩ đều nói bà ta không còn ý thức được điều gì đang 

xảy ra chung quanh bà ta nữa. Công việc của những nhân viên trong nhà thương là lật qua, lật 

lại, đổi thế nằm cho bà mỗi giờ để cho bà khỏi bị lở lưng và cho bà ăn một ngày hai lần một 

chất gì đó sền sệt như cháo bắp được đưa vào dạ dày của bà bằng một chiếc ống”. 

 

Chăm sóc cho bà là một công việc không có lời cám ơn. Một sinh viên y tá lớn tuổi hơn đã nói : 

“Khi gặp công việc tồi tệ như thế, bạn phải dẹp bỏ cảm xúc của mình nơi mọi hoàn cảnh…”. 

Hậu quả là bà càng ngày càng bị đối xử như một đồ vật hay thậm chí như một thực vật nữa…” 



Nhưng cô y tá trẻ đã quyết định, cô không thể đối xử với con người này như những người khác 

đã đối xử với bà Eileen. Cô nói chuyện với bà, hát cho bà nghe, an ủi khuyến khích và thậm chí 

còn mang cho bà những món quà nhỏ nữa. Vào một ngày khi mọi chuyện trở nên khó khăn và 

mọi cố gắng của cô y tá trẻ thực hiện nơi bệnh nhân xem ra vô ích, thì một chuyện lạ lùng đã 

xảy ra. Hôm đó là ngày lễ tạ ơn, cô y tá trẻ nói với bệnh nhân: Bà Eileen ơi! Sáng nay, cháu 

cảm thấy trong người không được khoẻ và muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ, cháu đang ở 

đây và cháu rất sung sướng. Cháu muốn ở đây với bà vào ngày lễ tạ ơn. Bà có biết hôm nay là 

lễ Tạ ơn không? Ngay khi đó, có tiếng chuông điện thoại và cô y tá trẻ quay qua trả lời điện 

thoại. Bất ngờ, cô quay nhìn bệnh nhân vì cô nghe có tiếng khóc. Cô ta viết : “Tôi thấy bà 

Eileen đã bày tỏ một lần duy nhất, nhưng điều đó cũng đủ để toàn bộ nhân viên của bệnh viện 

thay đổi thái độ đối với bà. Không lâu sau đó, Eileen chết. Cô y tá trẻ kết thúc câu chuyện của 

mình bằng những lời này: “Tôi thường suy nghĩ về bà ấy…điều đã xảy ra cho tôi, khiến tôi mắc 

nợ bà rất nhiều. Nếu không có bà Eileen, tôi sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra khi mình tự 

hiến cho người nào mà họ không thể đáp trả lại”. 

 

4.3. Sống bao dung: 

—Ý Nghĩa: 

+ Sống là sống cho và sống với người khác. Nhưng có một thực tế là sống trên đời, không ai là 

người toàn vẹn. Chính những khiếm khuyết và yếu đuối ấy đã đưa con người đến chỗ dễ lầm lỗi 

và thường gây hậu quả xấu cho chính bản thân cũng như cho người khác. Vậy thì điều quan 

trọng là hãy hiểu biết lẫn nhau, thông cảm cho nhau, bỏ qua cho nhau những thiếu sót, tha thứ 

cho nhau những lỗi lầm để mở đường cho người lầm lỗi biết ăn năn, sám hối. Ðó chính là lòng 

bao dung. 

+ Bao dung không có nghĩa là khiếp nhược, sợ kẻ hại mình, mà ngược lại, đó là cái đức anh 

dũng của người quân tử muốn vượt lên trên những ti tiện thấp hèn, những trả thù nhỏ nhoi, 

những tự ái cá nhân, những sự tức giận muốn trả đũa, để làm cho sự oán thù tan biến đi trong 

biển cả yêu thương như Ðức Thích Ca đã nói: “Lấy oán báo oán, oán oán chập chùng. Lấy ân 

báo oán, oán oán tiêu tan”. 

+ Bao dung chính là sự diễn tả về một tình yêu cao cả nhất vì sẵn sàng cho đi chính mạng sống 

của mình. Bao dung là sự diễn tả của đức mến. Chúa đã dạy chúng ta: “Anh em hãy yêu kẻ thù 

và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. 

Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì người cho 

mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính 

cũng như kẻ bất chính.”(Mt 5,44-45), “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Ðấng 

nhân từ.” (Lc 6,36), và chính Chúa đã thực hiện lời giảng dạy này trên thập giá khi Ngài cầu xin 

với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm!” (Lc 23,34). 

Nếu Chúa không bao dung, tha thứ cho tội chối Thầy của Phêrô và tội bắt bớ đạo Chúa của 

Phaolô, thì làm sao chúng ta có được hai vị Ðại Thánh là trụ cột đã làm rạng Danh Giáo Hội. 

Chính nhờ lòng bao dung của Chúa mà Augustinô đã biết đường trở về nẻo chính, đường ngay. 

—Ích lợi: 

• Bao dung tha thứ sẽ đem lại sự bình an, thư thái cho tâm hồn, vì ta không bận vướng những 

hận thù, ghét ghen. 

• Bao dung tha thứ sẽ giúp cho những tương quan giữa ta và tha nhân trở nên nhẹ nhàng hơn, 

dễ chịu hơn, bình yên hơn. 



• Bao dung sẽ mở đường cho sự sám hối, ăn năn, vì người nhận được sự tha thứ sẽ phải hồi 

tâm và quyết tâm trở về. 

 

5. Thực hành đức nhân ái 

— Mỗi ngày hãy làm một số việc thiện để phục vụ người khác, bắt đầu từ gia đình. 

— Tập hy sinh vì người khác: nhường miếng ăn ngon cho người bên cạnh… 

—Thấy người nghèo khổ không nhắm mắt làm ngơ, nhưng phải làm một điều gì đó cho họ vơi 

bớt khổ đau. 

— Hãy tập nhẫn nhục, chịu đựng và bỏ qua những sai phạm nhỏ nhặt hằng ngày. 

—Hãy kềm chế những cảm xúc bồng bột trong lúc nóng giận, vì “no mất ngon, giận mất khôn”, 

“Giận dữ là một cơn điên ngắn” 

— Hãy cầu nguyện và học nơi Chúa bài học bao dung để biết tha thứ khi bị xúc phạm. 

— Mỗi ngày, trước khi nghỉ đêm, hãy xét mình đặc biệt về đức nhân ái. 

 

6. Vấn tâm 

— Bạn có biết hành động cao cả nhất của Chúa nói lên tấm lòng bao dung của Ngài là gì 

không? 

— Bạn thường thể hiện lòng nhân ái khi nào? 

— Bạn thường có thái độ nào khi thấy người khác đói khổ? 

— Có bao giờ bạn nổi giận khi người khác làm phiền lòng bạn không? 

— Bạn đã dạy các em lớp giáo lý sống đức nhân ái như thế nào? 

— Bạn đã làm gương sáng cho các em về lòng vị tha như thế nào? 

— Bạn có quyết tâm gì để sống đức nhân ái không?  
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